
De nazomersessies van #kluyzenaer



De nazomersessies van #kluyzenaer vinden dit jaar plaats op een prachtige
buitenlocatie in Kampen (Overijssel), we zullen daar op 6 avonden van
19:00 tot 22:00 met zijn allen plaatsnemen in een klein amfitheater met
een brandend vuur als centraal punt, dat vuur geeft ons niet alleen warmte,
maar het licht verbind ons dieper met onszelf en met elkaar.

Iedere week is er een ander thema en tóch is het aan te raden om bij alle
zes de sessies aanwezig te zijn, om daadwerkelijk de kracht van het geheel
te kunnen ervaren. Maar natuurlijk is het absoluut vrij om maar één of
meerdere van de zes bij te wonen. De inloop is vanaf 18:30, en wij starten
zo rond 19:00 zodra de groep compleet is.

Er is plek voor maximaal 15 deelnemers per avond.
Daarom is aanmelden is wel verplicht en kan via onze website.
(www.invrijeverbinding.nl) na aanmelding sturen wij je een
vragenlijst op voorhand om jou alvast iets beter te leren kennen.

Vrijdag 01-09-2023 ‘De stilte verlangt.’
Vrijdag 08-09-2023 ‘De moed om te durven.’
Vrijdag 15-09-2023 ‘In de liefde voor het nu.’
Vrijdag 22-09-2023 ’Thuiskomst in Heimwee.’
Vrijdag 29-09-2023 ’Onvoorwaardelijkheid?’
Vrijdag 06-10-2023 ’De Tao van Balans.’

Er zijn géén kosten verbonden aan deze avonden.
Op de volgende dia's vind je een korte introductie per thema.



Vrijdag 01-09-2023 ‘De stilte verlangt.’

‘De stilte verlangt’, Waarom het zo belangrijk is om stil te staan en de
stilte in jouzelf op te zoeken in een maatschappij die doorjaagt. Wat is
nou eigenlijk stil staan en hoe doe je dat?

Vrijdag 08-09-2023 ‘De moed om te durven.’

‘De moed om te durven, Waarom het zo belangrijk is om oordeelloos
naar jouzelf te kijken en in die liefde jouzelf volledig te mogen
omarmen, door te vergeven, accepteren en alles los te laten wat niet bij
je hoort. Wie ben ik zonder oordeel? Vergeven, Accepteren en
Loslaten, Hoe doe ik dat?

Vrijdag 15-09-2023 ‘In de liefde voor het nu. ’

‘De liefde voor het nu’, Waarom het zo belangrijk is om je te realiseren
dat de geschiedenis maar een hoofdstuk van jouw levensverhaal is. Wie
ben ik zonder geschiedenis? Bestaat tijd & tijdloosheid eigenlijk wel ?
Wat als het nu alles is wat is ..Kan jij dan zijn zonder verwachtingen en
kun jij tevreden zijn met wat is?



Vrijdag 22-09-2023 ’Thuiskomst in Heimwee.’

’Thuiskomst in Heimwee’, Wat is de boodschap van heimwee?
Waarom missen wij? Wat missen wij dan, of wie? Waarom het zo
belangrijk is om je te realiseren dat wat je mist, nooit een ander is?
Thuiskomen hoe doe je dat? Mag ik heimwee hebben? Ben jijzelf niet
jouw eigen thuis en zijn alle antwoorden niet in al jou te vinden?

Vrijdag 29-09-2023 ’Onvoorwaardelijkheid?’

‘Onvoorwaardelijkheid?’, Wat is liefde? Wat is zelfliefde? Waarom het
zo belangrijk is om stil te staan of jij de waarde van
onvoorwaardelijkheid kent? Is onvoorwaardelijk, altijd grenzenloos?
Ben ik integer? Wat is integriteit? Ken ik mijn eigen grenzen?

Vrijdag 06-10-2023 ’De Tao van Balans.’

‘De Tao van Balans’, Wat is de Tao? Wat is het middelpunt van balans?
Waarom het zo belangrijk is om alleen jouw eigen Tao te volgen? Durf
jij de moed te vinden om trouw te zijn aan jouw Tao? Wie brengt jou
(on)balans? Hoe volg jij jouw eigen tao?



Wil je alle zes de avonden
mee maken of heb je vragen
stuur ons een e-mail:

info@invrijeverbinding.nl

Aanmelden per losse avond kan via
de website: www.invrijeverbinding.nl

Halverwege augustus zal daar ook
alle actuele (locatie) informatie staan.



Wij zien jouw aanmelding graag
tegemoed en ontvangen je heel
graag op de nazomersessies van

#kluyzenaer.



SCAN DE QR CODE
VOOR MEER INFORMATIE


